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Bezoek onze website ganshorenhomeflats.be  
en onze Facebookpagina Home Heydeken. 

 



 

Woordje van de Voorzitster 
van het OCMW 
 
 Beste bewoners, 
 
Wij dachten dat het zwaarste achter de rug 
was, dat onze inspanningen doorslaggevend waren en dat het 
gevecht tegen het coronavirus geleverd was. Helaas, de recente 
evolutie van het aantal besmettingen zijn zeer ontgoochelend. 
Een tweede golf, die sommigen, nog niet zo lang geleden, 
onwaarschijnlijk beoordeelden, is een feit  en heeft onze 
autoriteiten gedwongen om pijnlijke beslissingen te nemen, 
zowel op sociaal als op economisch vlak.  
 
Deze kritieke situatie, die iedereen van ons betreft, verplicht 
ons  in de komende weken, al onze energie te moeten 
ontplooien en vastberaden en zonder aarzelen te maatregelen 
op te volgen  dapper en zonder weerga,   
Het zal moeilijk zijn, maar ik weet dat jullie veel moed hebben. 
Inderdaad, gedurende de eerste afzonderingsperiode, die van 
maart tot juni plaatsvond, zijn jullie gewoon voorbeeldig 
geweest. Ik herinner mij met welke zelfopoffering en 
overtuiging alle bewoners en het verzorgend personeel de 
veiligheidsmaatregelen hebben gevolgd. 
Dit waren uitputtende, moeilijke en droevige momenten, maar 
JULLIE HEBBEN HET VOL GEHOUDEN! 
Door jullie aan de regels gehouden te hebben, door de 
voorzorgsmaatregelen zeer goed te hebben nageleefd, hebben 
jullie ons toegelaten deze eerste strijd tegen het virus te 
overwinnen, de eerste golf te stoppen. 
 



 

Ik kan jullie alleen maar bedanken voor wat jullie dagelijks 
voorbeeldig hebben gedaan. Dit vervult mij met een waar 
gevoel van fierheid. 
 
Jullie hebben bewezen dat wij samen het virus een eerste keer 
hebben afgestoten. Nogmaals, het is alleen maar samen dat wij 
deze tweede strijd zullen overwinnen! 
 
De genomen maatregelen vragen ons om onze contacten en de 
bezoeken te beperken. Misschien is het de gelegenheid om 
tijdens deze novembermaand, die ons stilaan dichter bij de 
eindejaarsfeesten brengt, aan onze dierbare overledenen te 
denken in deze periode van Allerheiligen.  Hen  herdenken en 
aan al hun opofferingen om ons het beste te bieden. 
Denken we op 11 november, dag van de Wapenstilstand van de 
Eerste Wereldoorlog, ook eens terug aan onze ouders die 
gevochten hebben tijdens deze verschrikkelijke en dodelijke 
strijd. Laat ons van deze kleine gedwongen rustperiode 
gebruik maken om meer dan ooit aan hen te denken en ons 
herinneren dat het leven een kostbaar goed is dat wij moeten 
behoeden.  De huidige strijd is dan misschien totaal anders 
maar het doel blijft steeds hetzelfde: als overwinnaar uit de 
beproevingen van het leven uitkomen. 
 
In deze moeilijke momenten blijven wij samen en zullen we 
samen winnen omdat wij dat kunnen! 
Zorg goed voor u zelf en de anderen ! 
 
Met hartelijke groeten. 
 

Chantal De Saeger, 
Voorzitster



 

 

FFllaattss  nniieeuuwwss  
 

                   Residentie PAUL FONTAINE – Serviceresidentie 
 
 

 
 

 

             

 
 
 
November is de elfde maand van het jaar in de 
Juliaanse en Gregoriaanse kalenders, de vierde en 
laatste van vier maanden met een duur van 30 
dagen en de vijfde en laatste van vijf maanden met 
een duur van minder dan 31 dagen. November was 
de negende maand in de kalender van Romulus c. 
750 voor Christus. November behield zijn naam (van 
het Latijnse novem dat "negen" betekent) toen 
januari en februari aan de Romeinse kalender 
toegevoegd.                                                                                     



 

 

 
 
 
Wij vieren de verjaardag van … 
 
 
4/11 
 

Mijnheer Jean (Giovannino) MERELLA  
 
15/11 
 

Mevrouw Thérésa VAN HENIS 

 
 
 
 
Wij verwelkomen… 
 
 
Mijnheer Laurent HOMBERGEN en Mevrouw Thérésa VAN HENIS (flat 5) 
 

 
Mevrouw Caroline BRISON (flat 20) 

 

 
 



 

 

 
 
Noteer in uw agenda : 
 
Ontbijt 
 
Het ontbijt wordt georganiseerd in 2 groepen gezien de Covid-19 
maatregelen en een voorafgaande inschrijving is verplicht (zie 
mededeling op de deur van de polyvalente zaal).  
Afspraak om 9u in de polyvalente zaal:  
 
Dinsdag 3/11 : Voor de bewoners van flats 1, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20. 
Dinsdag 10/11 : Voor de bewoners van flats 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18. 
 

 
Kapster 
 
De kapster zal op donderdag aan het eind van de namiddag 
aanwezig zijn in de residentie Paul Fontaine. Enkel op afspraak. U 
kan afspraak nemen op donderdag voormiddag op 02/600 19 95. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten worden aangeboden in de polyvalente zaal. Let op, de 
planning van de activiteiten is veranderd: 
 Dinsdag om 14.30 uur : gezelschapsspelen  
 Vrijdag om 10.30 uur : gymnastiek (6/11 en 20/11), yoga (13/11 en 

27/11) 
Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de activiteiten. 
Vooraf inschrijven is nodig om een beperking van het aantal 
deelnemers te kunnen invoeren indien nodig. 
 
Website 
 
Wilt u de menu's kennen, aanvullende informatie hebben, alles volgen 
wat er in huis gebeurt? Bezoek onze website ganshorenhomeflats.be en 
onze Facebook-pagina Home Heydeken. 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oud-hollandsche winter-avond 

De winter vriest de luchtstulp ijl 
en wademt blauwe nachten; 
geen bosch verwalmt, geen polder doomt, 
kristaal-hard zijn de grachten; 

dan is ’t in Holland koud en stil, 
de turf riekt in de dorpen 
en ’s avonds heeft op ’t vriezig raam 
het turfvuur gloed geworpen; 
 
de lucht wordt noordsch dan, guur en hol; 
de glaas’ge hoorn van ’t maantje 
zit als een scherfje geel citroen 
en gluurt op laan en baantje; 

dan blauwt de zilver-tinnen gracht 
waar ’t schaverdijntje op blikkert: 
ei, telkens glimpt een straffe flits 
die ’t spieglend ijs weerflikkert; 

want ’t ijs glinst glad in kil en sloot; 
de schaverdijnen gieren; 
langs strakke schuit en koolzwart bies 
de schimmen schommlen, zwieren; 

ze snorren onder ’t wrak gewelf 
van een verbrokkeld brugje, 
of scharr’len langs den bochtgen wal 
met lachjes en met kuchjes, 

‘dat d’huiken staan van Noordwind bol, 
de mutsplumagies rillen, 
de bouwen, kap en troesbroek dik 
als verkensblazen zwillen; 

en onder ’t blauwig licht der maan 
zijn ’t zwart-geëtste ventjes 
die over ’t ijs scharminklen, lijk 
op oude landschap-prentjes; 

en vér, omkraald van ’t stargesproei 
staan boomen, molens, huizen 
maanblauwig uitgesneden, als 
op Delftsche heerdplavuizen…   

 

Karel van den Oever (1879-1926) 

 
 

 
 



 

 

  
 



 

 

Herinneringen 

 
 

       Een prachtige boom voor de wind vrij spel 
kreeg. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toen stak de wind op... 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En dit is onze prachtige boom na de storm : 
helemaal kaal !  

.                                                                          

 



 

 

 


